
1 
 

 

“Wie sjoen ôs Limburg is “ 

Een rit die we in 2019 in de stromende regen al hadden gereden, wordt deze zondag 12 juni 2022, 
met prachtig weer nog eens opnieuw gereden. 
Leo en Gemma zijn de uitdaging aangegaan om deze rit te organiseren ter nagedachtenis van John en 
Pieter, de organisatoren in 2019. 
En het bleek een uitdaging:  
Veel wegen vanuit het routeboek konden we niet bereiken door een afgesloten weg, een 
wielerronde, een kermis, een processie en Gilde feesten. 
 
We begonnen de ochtend bij Kasteel Limbricht en werden door Leo al opgewacht die ons de 
parkeerplaats aanwees. 
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Daarna konden we door naar Gemma voor het route boek en dan aan de koffie met heerlijke 
Limburgse vlaai. 
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Na de briefing begonnen we aan de ochtend rit van ca. 60 kilometer. 
 

 
 
 
Dit keer geen bolletje pijltje maar een beschreven route en geen wedstrijdelement. 
Gewoon lekker rijden en genieten van het landschap. 
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In verband met de omleidingen was het in het begin nog even puzzelen., maar al snel kwamen we op 
de juiste route. 
 
Wat is Limburg dan toch mooi, via leuke dorpjes en prachtige ver gezichten kwamen rond de klok van 
half 1 aan op onze lunch plaats, De Bernardushoeve. 
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Onder het genot van een kop soep en lekkere boterhammen was het al snel weer een hele gezellige 
boel op het terras met een prachtig uitzicht. 
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Na 14.00 uur gingen we weer op pad voor het tweede gedeelte van de tocht. Ongeveer 40 km. 
Wederom prachtige vergezichten, leuke dorpjes en vele kapelletjes. 
 

 

Onderweg kwamen we Frans en Bie tegen, die helaas autopech hadden en de route niet meer voort 
konden zetten. 
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De finish was rond 4 uur / half 5 bij Brasserie Steinerbos. 
 

 
 
 
Daar hebben we nog gezellig, met drankje en een hapje, na kunnen praten over deze prachtige tocht. 
 

 
 
Leo en Gemma bedankt voor de organisatie, en Anke bedankt voor de verslaglegging.  
 
 
 
 


