
	 	

	 	

	
Tourrit	Classique	en	Route			
“Van	Anker	naar	Anker”	31-7-2022	
	

 

	
Het	was	weer	een	uitdaging	om	een	nieuwe	route	uit	te	zetten,	in	een	mooie	landelijke	
omgeving,	die	ook	verrassende	elementen	in	zich	had.	
	

	 	
	
De	ontvangst	en	de	start	op	het	mooie,	zonnige		en	natuurlijk	gelegen	landgoed	
Wellenseind	van	de	familie	Zeeman.	Hier	werden	wij	verwend	met	een	prachtig	uitzicht	
vanaf	het	terras,	een	heerlijk	kopje	koffie	en	huisgemaakt	gebak.	

	

	 	
	



	 	

	 	

	
De	start	verliep	zeer	soepel	en	ieder	was	enthousiast	om	er	een	goede	en	gezellige	dag	
van	te	maken.	
	
Via	landelijke	weggetjes	en	pittoreske	dorpjes	en	omgeving	naar	de	tussenstop.		
We	hebben	genoten	van	de	heerlijke	lunch	bij	restaurant	de	Stroming.	
Dit	was	op	een	boot	in	de	oude	haven	van	Woudrichem.	
	

		 	
	

		 	
			

		 	
	
	



	 	

	 	

	

		 		 	
	
Vandaar	werd	de	rit	vervolgd	richting	het	eindpunt,	met	een	een	extra	handicap.		
Door	onverwachte	wegwerkzaamheden	werd	er	creativiteit	verwacht	van	de	rijders	met	
betrekking	tot	de	route.	
	

		 	
	
Uiteindelijk	is	iedereen	op	het	eindadres	restaurant	De	Nieuwe	Erven	in	Reusel	
aangekomen.		Onder	het	genot	van	een	goed	glas	en	lekkere	hapjes,	werd	er	nog	gezellig	
nagepraat..	De	laatste	anker,	een	sleutelhanger	met	opener,	werd	aan	iedereen	
overhandigd	als	aandenken	aan	deze	mooie	dag.	
	

				



	 	

	 	

	 	
	
	

	
	
	
Hartelijk	dank	voor	jullie	deelname	namens	de	organisatie		
Marijke,	John,		
Marion,	Rolf	


