
 

Verslag Classique en Route 3 daagse 9-10-11 september 2022 
Met als thema: ‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren’…..  de eerste regel uit een gedicht van 
Hendrik Marsman.  En …. we hebben ze gezien die ‘wateren en rivieren’, maar wel met een lage 
waterstand. 
 
Na 2 jaar kunnen we weer een driedaagse oldtimertocht rijden. 
Lekker rustig toeren met onze klassiekers en samen op tijd genieten van het mooie landschap, het 
lekkere eten en drinken en natuurlijk elkaars gezelschap. 
 
Met 15 equipes zijn we vrijdag 9 september gestart bij Kasteel Maurick in Vught. Uiteraard na een 
kopje koffie en heerlijk gebak. 
Geen opdrachten of foto’s zoeken, maar wel op vrijdag en zaterdag de vraag van de dag. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Via landelijke wegen reden we Brabant uit en staken via veerpontjes “de brede rivieren “over om in 
Gelderland te lunchen bij restaurant Klein Hartenstein in Oosterbeek. 
Een historische plaats en enkele deelnemers hebben het naast gelegen Airborne museum nog 
bezocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dwars door de Veluwse bossen en stille plattelands wegen reden we richting Zwolle. 
Onderweg was er nog tijd om op een terras te zitten en een drankje te nuttigen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Helaas is de vooroorlogse auto van Dave uitgevallen, maar gelukkig kregen ze een leen auto om de rit 
te kunnen vervolgen. 
 

 



Nadat het wagenpark geparkeerd was, werd de dag in de bar van het Van der Valk hotel geëvalueerd 
en daarna de eerste dag gezellig afgesloten door met elkaar te dineren en bij te praten in het 
restaurant. 
 

  



Zaterdagochtend na een goede nachtrust en heerlijk ontbijt en briefing reden we een ‘korte’ route 
naar het American Motorcycle Museum in Raalte. 
  



De Harley Davidson en Indian motoren collectie was erg indrukwekkend en uit alle tijdsperiodes. 
Er was veel hilariteit bij het nemen van een foto per equipe in een zijspan.  
  



  



In het dorp Dalfsen genoten we in Herberg de Witte Gans van een heerlijke lunch. Na de lunch reden 
we via de bosrijke omgeving van Dalfsen, via Meppel, naar een watergebied met veel meren, sloten 
en kanalen. 
 

  



Daarna door het Nationaal Park “de Weerribben-Wieden” en langs de IJssel terug naar Zwolle. 
Voor bijna iedereen was dit een onbekend stukje Nederland. 
 

  



We sloten de dag waardig af met een borrel en een diner. 
Tijdens het diner bleek dat Dries de meeste kennis van oude auto’s te hebben. Hij was de winnaar 
van de vragen van de dag. 
 

  



Zondagochtend, de slotdag, reden we via Sallandse en Overijsselse weggetjes naar het lunch adres in 
Ellecom, Restaurant de Peerdestal. 
 

  



De namiddag route voerde door het Nationaal Park ‘de Veluwezoom ‘ en langs Arnhem via de grote 
rivierbruggen naar Nijmegen. 
De oldtimers werden nog op de proef gesteld door het nemen van enkele ‘Dutch Mountains’ van 
Berg en Dal, Groesbeek en Mook. 
Helaas waren er diverse uitdagingen in de middag route wegens weg afzettingen  
Toch leuk, iedere equipe loste het zelf op, en kwam op tijd binnen in het Brabantse dorp Zeeland. 
 

  



 

 

 

 

 

 

Op het terras van Herberg de Brouwer hebben we nog gezellig met elkaar geborreld en sloten we dit 
supergezellig weekend af. Rond de klok van half 6 keerden we weer huiswaarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dit fantastische, en traditionele weekend zou onmogelijk geweest zijn zonder het initiatief van 
Ton & Nanke en uiteindelijke uitvoering van Hein en Anke. Namens iedereen van Classique en Route 
een enorme DANKJULLIEWEL! 


