
 

 

 

 

 

1e Classique en Route rit van 2023 op 16 april. 

Een tocht om er weer een beetje in te komen! 

Organisatie: Wim en Christine de Cock & Jan en Marijke Heeren 

 

Om ca 10.00 uur werden we allen (20 equipes, waarvan 4 introducés) ontvangen met 
koffie/thee en gebak bij Gasterij t Dorpsgenot in Veldhoven.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de start een mooie ochtendrit, waarbij we na ca 30 km een oude kapel, de Heilige Eik, 
bezocht hebben. De organisatoren hadden voor alle deelnemers geld in een envelop gedaan 
zodat we allemaal een kaarsje konden branden. 
 
 
 
  



Hier kwam een speurtocht op gang om de moeilijke vragen te beantwoorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ca 43 km het lunchadres, een aanrader, De Ontdekking in Oisterwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En tijdens de selectie van de ontvangst-, lunch en borrellocatie zijn naast de dieetwensen 
ook de viervoeters van belang 
 

 
 
 
Als klap op de vuurpijl, of uitsmijter, of duveltje uit een doosje hadden de organisatoren 
bedacht dat we allemaal een gedicht moesten schrijven met link naar de rit en het voorjaar. 
 
Hier volgen er enkele als scan, met de winnaar voorop: 



Het lijkt wel getypt ;-) en nogmaals gefeliciteerd Frank en Roos! (aspirantleden) 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En ja, we hebben er nieuwe vrienden bij: Eric en Wies van Berkel: WELKOM!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



En afsluiten doen we met een hapje, drankje, prijswinnaars met een prijsje en een korte 
toespraak om de organisatoren te bedanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        En op naar de volgende “echte” Lenterit op 7 mei a.s. 
 

 

 

 

 

 


