
                               

                                                               

AUGUSTUSRIT KUNST IN DE POLDER 20 augustus 2023 

Op de uitnodiging stond ‘Het belooft een echte traditionele dag van onze  Classique-en-

Route te worden: rijdend in onze prachtige bolides de route vinden m.b.v. bol-pijl en  

geschreven route, beiden met opdrachten’. En dat is het ook geworden. Goede opkomst van 

50 personen waaronder 6 gast-equipes,  mooi weer, pràchtige oldtimers (waaronder ook 

enkele voor-oorlogse exemplaren) en mooie youngtimers,  opdrachten die voor verwarring 

konden zorgen.                                                                                                                                         

’s Morgens werd iedereen hartelijk ontvangen bij ‘Bij-Broeders’ te Berkel-Enschot. Een 

geheel nieuwe horeca-gelegenheid, waar Jac en de eigenaar Henk Broeders hun zegje 

deden. De organisatie ( Jac en Annie van Casteren) hadden 2 speciale personen gevraagd om 

hen te helpen: Mieke en Lambert van Diepen, leden van het eerste uur die na lange 

afwezigheid nu eindelijk weer aanwezig konden zijn.                                                                 

Voor de morgenrit waren 2 verschillende routes en dus ook 2 routeboeken  gemaakt en die 

werden ook lukraak verdeeld door Jac.  De ene route ging op sommige plekken rechtsom, de 

andere ging dan linksom of rechtdoor. Op andere delen was het een en dezelfde route.                   

            

             

 De organisatie had op enkele plaatsen een controlepost, zodat genoteerd kon worden of de 

deelnemers de goede dan wel de verkeerde route volgden. Dit tot vermaak van Mieke en 

Annie. Veel gehoorde kreten als “haha zij rijden verkeerd…”zorgden voor de organisatie voor  

grappige situaties. Vooral als degene die dat riep zelf op de verkeerde route reed en het niet 

in de gaten had. Binnen 10 minuten waren 9 van de 23 equipes verkeerd aan  het rijden en 



velen hadden het niet in de gaten. Je gaat toch twijfelen als je een andere auto een ander 

weggetje ziet inslaan en zeker als dat er 2 of 3 zijn. Bij de tweede controlepost bleek bijna 

iedereen goed hun eigen route te rijden.                                                                        

        

                          

 Al doende leert men… en men was wakker geschud. De opdracht ‘Zoek de molens aan de 

rechterkant en schrijf op in welke gemeente ze staan’ is door velen vrij goed volbracht.Het 

addertje zat ‘m in  het woord ‘gemeente’… niet het dorp opschrijven dus. Bijvoorbeeld 

Moergestel ligt in de gemeente Oisterwijk. De lunchlocatie stond niet vermeld in het 

routeboek, dus iedereen moest de route uitrijden. Daar bij Polderevents, Wagenstraat te 

Wagenberg stond een heerlijk buffet klaar. In de uitnodiging stond dat de lunchplaats te 

maken had met ons: Wagenberg dus en geen Casteren zoals sommigen gedacht hadden.  

De route ging via Moergestel-Oisterwijk-Dongen-Oosterhout-Den Hout-Terheijden naar 

Wagenberg. Door dorpjes en bossen, een enkele b-weg en veel kleine wegen.                                  

          

Na 1,5 uur ging men weer op pad. Dit keer een kortere route ( geen 2 verschillende ,dus men 

kon, indien men wilde elkaar gewoon achterna rijden) met als opdracht: Zoek de 

kunstwerken aan de rechterzijde en noteer het nummer dat erbij staat op het fotoblad. Er 

waren 9 foto’s en 6 goede antwoorden. Enkele kunstwerken kwam men niet op de route 

tegen of ze stonden aan de verkeerde kant, links dus. 



         

Meteen enkele minuten nadat de dames de equipes hadden laten vertrekken, werd een 

proefje georganiseerd door de 2 heren. Achteruit rijden zo dicht mogelijk bij de pion. Lastig 

was dat na dit proefje meteen het eerste standbeeld stond,  dat dus door velen gemist is… 

druk bezig met het napraten over de proef of de route weer op aan het zoeken in het 

routeboek waarschijnlijk.  Ook nu stond het eindadres niet vermeld. Dit bleek weer hetzelfde 

Polderevents te zijn. Men heeft dus een rondje gereden in een klein gebied, maar met een 

prachtige natuur langs de Amer en leuke dorpjes zoals Hooge- en Lage Zwaluwe, Drimmelen, 

Made, Wagenberg en Geertruidenberg. Veel bochten en kleine afstanden, met ook hier 

weer tegemoetkomende of overstekende deelnemers door de vele lussen in de route.            

De 3 equipes die foutloos gereden hadden en alle goede antwoorden hadden waren:         

Anke en Hein de Kok, Astrid en Koos Mertens en gastrijders Godelief en Rob Davits. Het 

resultaat van de proef bepaalde dat Godelief en Rob er met de prachtige Kunst-in-de-Polder- 

eerste-prijs vandoor gingen. Deze komt zeker in de prijzenkast van dit enthousiaste 

echtpaar. 

                

Tot slot kreeg eenieder nog een heerlijke puntzak friet met een gekozen snack, zodat er niet 

met een lege maag naar huis gereden hoefde te worden. De foto’s geven een goede 

weergave van de prachtige dag. Dank je wel Anke, Hein, Mieke, Lambert en Bernadette voor 

jullie foto’s. Wij als organisatie hebben het eigenlijk vrij druk op zo’n  dag. Hoe de dag echt 

beleefd is door de deelnemers is af te lezen aan de foto’s. 

Tevens maakte het bestuur nog even gebruik van een extra vergadering. 



        

               

              

                  

          

 

Jac en Annie, met dank aan Mieke en Lambert voor hun geweldige hulp op de dag en voor het 

verfraaien van de eerste prijs. 

 

 

 

 

 



 

 


