
 

 

 

 

Verslag 3 daagse 2023 
 

De tocht ging van start in Volkel bij de Brabantse Hoeve. Iedereen was ruim op tijd 
aanwezig en de sfeer zat er al meteen in. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het kopje koffie en een heerlijke appelrondo werd er al vrolijk op los gekletst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de briefing legde Hein uit dat er toch een klein spel element was. Alle 
deelnemers kregen bij de start “de vraag voor twee dagen “en twee verkeersvragen 
die meteen beantwoord moesten worden. 



Dat bleek moeilijk. “De vraag van twee dagen” waren foto’s van kleine onderdelen 
van de auto’s die meereden. 

 

De tocht ging via bossen en platteland. We staken de rivieren over richting Rhenen, 
waar we de eerste “bergen ”zagen. Via een stukje Veluwe bereikten we ons lunch 
adres. 

Op het terras in de prachtige tuin van de Lunterse 
Boer hadden we een heerlijk lunch buffet. Na de 
lunch hebben er meerdere nog een mooie 
wandeling gemaakt, naar (volgens Hein) het 
middelpunt van Nederland. Achteraf bleek dat het 
middelpunt 2km verder lag. 

 

 

 

 

 

In de middag ging de route langs een stoomtreinen 
locatie. Een leuke en interessante stopplaats. 

  



Op bijna het einde van de route was er nog een café met terras en een museum 
van oude landbouwmachines. 

 

 

Iedereen kwam rond de klok van 5 uur aan bij Hotel van der Valk in Deventer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De dag werd afgesloten met een heerlijk diner, we gingen als laatste gasten weg uit 
het restaurant.! 

 

 

 

 

 

 

  



Dag twee begon weer met twee verkeersvragen die meteen beantwoord moesten 
worden. 

 

 

Onderweg stopten we bij café de Wippert,  

een zeer nostalgisch café uit de jaren 70.   

  



De lunch was op het landgoed van Kasteel Vorden. We kregen op het terras een oer 
Hollands lunchgerecht namelijk een heerlijke pannenkoek. 

 

 

 

 

Na de middag reden we dwars door het Nationaal park de Sallandse Heuvelrug. 

  



Rond klok van 5 uur was iedereen weer terug bij Hotel van der Valk. De meeste 
bleven nog “rondhangen ”op het parkeerterrein om de antwoorden van de foto’s te 
zoeken, want het antwoord formulier moest worden ingeleverd. 

 

Na het gezellige avond diner sloten we af met de prijsuitreiking. 

Wim en Christine gingen er met de eerste prijs vandoor! Alle andere deelnemers 
kregen de tweede prijs.  

  



Op zondag ochtend werd er op tijd gestart voor de laatste 160 km. 

We zakten weer naar het Zuiden af, langs Zutphen, Doesburg, Didam en Herwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de mooie polderweggetjes kwamen we bij het lunch adres, Een mooie locatie 
aan de Waal met grandioos uitzicht op de rivier.   

  



We kregen een heerlijke lunch (keuze uit een salade of luxe sandwich). Na de lunch 
reden we door het landelijk gebied van de Maas. Via Appeltern en het pontje van 
Oijen kwamen we aan in Den Bosch, waar we deze mooie dagen afsloten met een 
gezellige borrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciaal danken we Ton Westerdijk voor de prachtige routes en Frans Verbunt voor 
het maken van het mooie en duidelijke routeboek. 

 

 

 


