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Allereerst een korte terugblik 
De gemeente Eersel en de Franse gemeente Carquefou (buurgemeente van Nantes 
aan de Loire) gaan eind jaren tachtig een Jumelage aan. Op basis van deze 
vriendschapsband ontstaan in de loop van de jaren veel mooie uitwisselingen tussen 
inwoners en verenigingen uit beide plaatsen.   
Bijvoorbeeld: op zaterdag 11 juli 1998 vertrekken 23 oldtimers vanuit Eersel naar 
Frankrijk om deze Jumelage een extra feestelijk tintje te geven bij gelegenheid van 
10 jaar vriendschapsbanden tussen beide gemeenten. Het wordt een fantastisch 
avontuur. Een week later krijgt de Eerselse delegatie, op de terugreis vergezeld door 
een tiental oldtimerbezitters uit Carquefou, een geweldige ontvangst in het 
gemeentehuis van Eersel.    
Na een gezellig weekend samen zijn, rijden de Franse gasten weer huiswaarts en 
blijven de Eerselse deelnemers nog lang napraten over deze onvergetelijke 
happening. 
De vier organisatoren van destijds hebben daarna, onder hun naam “Les Quatre 
Fous”, nog ruim 10 jaar met veel succes een meerdaags oldtimerevenement 
georganiseerd.  
 
Het gememoreerde avontuur bracht met zich dat in Eersel een oldtimerclub werd 
opgericht. Helaas ontstonden er op zeker moment scheuren in deze vriendenclub en 
zegden een aantal leden hun lidmaatschap op. 
 
 



Hoe ging het verder 
Om elkaar niet uit het oog te verliezen en ook om de gezamenlijke hobby te kunnen 
blijven uitoefenen, besloten men contact te blijven houden. 
Zo ontstond het idee om op zondag 14 juli 2013. (Quatorze Juillet in Frankrijk) een rit  
te organiseren. Ad en José van Beers nodigden de 20 deelnemende equipes bij hun 
thuis uit in de tot ontvangstruimte omgebouwde garage. Zo wordt met de rit “Rondje 
Oirschot” de basis gelegd voor onze vriendenclub “Stichting Classique en Route”. In 
de afgelopen tien jaar zijn er veel mooie ritten georganiseerd en hebben we  
gezellige momenten mogen beleven. 
 
Veel vrienden van het eerste uur zijn nog regelmatig aanwezig bij onze activiteiten. 
Maar helaas hebben we ondertussen ook van enkele goede vrienden afscheid 
moeten nemen vanwege hun overlijden, of om andere redenen. Gelukkig zijn er in de 
loop van de tijd ook weer nieuwe vrienden bijgekomen. 
 
En nu zijn we 10 jaar verder, waar blijft de tijd  
Door het bestuur is voor zondag 15 oktober 2023 een route uitgezet van 110 km door 
het, al enigszins in herfsttinten getooide, prachtige Kempische landschap.  
Hierbij staan de dorpen Eersel en Oirschot centraal en wordt speciaal aandacht 
geschonken aan Aannemingsbedrijf Van Beers in Hoogeloon.  
In het middag uur zijn we daar voor de lunch gastvrij ontvangen en kregen in woord 
en beeld een bijzonder inkijkje in dit fantastische familiebedrijf.  
 

De start van de dag was in Eersel bij Kampeerboerderij De Molenvelden.  
Ondanks een grote regenbui boven De Kempen was de stemming onder de 
deelnemers opperbest. Men had er zin in en zoals altijd, na regen komt zonneschijn; 
dus in de middag gaf het zonnetje volop gelegenheid om te genieten van het mooie 
landschap en mocht gezocht worden naar de gefotografeerde objecten langs de 
route en de gevraagde objecten. En de winnaar was de familie De Cock. 
 
In ”Le Garage” werd de dag in een prima sfeer onder het genot van een drankje en 
een geweldig buffet afgesloten, waarna iedereen in de schemering van de avond 
tevreden huiswaarts keerde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

                

                            Ontvangst bij Kampeerboerderij De Molenvelden 

 

 



          

                              Hier zijn geen woorden bij nodig 



        

                   

 

                   

           

                                     

 

 



                                

                        Wat we nog niet wisten!; het verhaal van Ad van Beers 

    

       

 

 



               

Enkele woorden van oud voorzitter,                 Een bos bloemen voor Hanneke van Beers  

Dion van Bavel 

 

 

                                                  

                          De winnaars van de Jubileumrit: Wim en Christine de Cock 

 



                 

              En natuurlijk na afloop “Le Garage”  weer netjes opruimen 

 

 

 

 

 

 

Nog enige sfeerfoto’s tot slot 

 



        

 

           

 

 

           

 

  



 

 

                    

 

           

 

       

 

  

 



    

 

                       

 

                      



 

           

 

 

 

 

            

 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


