
 

 

Verslag Zomerrit 28 juni 2025 - De  “Drie (?) Provinciën Rit” 

Als we na ruim een week eindelijk wat tijd gevonden hebben, om een verslag van de rit te 
schrijven, komt net het bericht binnen van het plotselinge overlijden van José van Beers. 
Ze was er die dag nog gewoon bij en laten we ons haar dan ook zo herinneren! 
 

 
 
 
En ja, de rit ging eigenlijk wel aardig. 
We verzamelden al vroeg bij “De Barmond” in Lage Mierde voor appeltaart en koffie en aangezien 
we toch ruim 110 kilometer in de ochtendrit voor de boeg hadden, gingen we tegen een uur of 
tien van start. 
Via De Kempen, Valkenswaard en langs het kanaal in Someren, reden we richting De Peel. 
Een heerlijk deinende weg tussen Helenaveen en Griendtsveen, deed menig deelnemer jaloers 
worden op de Citroën DS van Christine en Wim de Cock. Tja, de ideale auto voor dat wegdek! 
Wie niet de ideale auto had die dag, waren Therese en Roland Verbraak. Hun Donkervoort had 
problemen met de versnellingsbak en zij vielen jammerlijk uit. 
 

 
 
  



Vanaf 12:30 uur druppelden de deelnemers binnen bij restaurant “De Viersprong” in De Rips. 
Na een goeie lunch was de middagrit wat ingekort. De oorspronkelijke route zou ons door het 
Brabantse en Limburgse land tot in Gelderland brengen, maar dat vonden we toch wat ver. 
Nu reden we via Gemert, Beek & Donk, Lieshout, Son & Breugel weer terug naar Lage Mierde. 
Rond een of vier kwamen we weer terug bij het startpunt. 
 

 
 
Nou, de kilometervreters wilde eigenlijk best een wat langere rit rijden, dus misschien pakken we 
die oorspronkelijke route dan toch nog een keer op. 
En hadden we nog een winnaar? Ja, natuurlijk! 
 

 
 
Willem Soons raadde, op 2 gram nauwkeurig, het gewicht van het trosje druiven! 
Voor nu, sloten we gezellig af met een drankje en bleven er nog velen hangen om bij de buren nog 

een hapje te eten. Tja, de laatste keer samen met José. 
 

 


