
 

      

 
     Nieuwjaarsbijeenkomst 2026 
 

   Te gast bij Museum Vondhoeve in Ravels van Peter Antonis 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
Op 1 Februari 2026 stond onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 

gepland, dit keer niet in “de Garage”, ook niet het DAF Museum of bij een 

van onze vrienden maar bij een museum van een liefhebber net over de 
grens. 

 

 
 
Een paar afzeggingen, en dus een grote opkomst dat precies paste in een 

toepasselijke ruimte met goede verwarming, barretje en we werden 
verwend door de gastheer met een aantal collega’s. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Natuurlijk hebben we ook de traditie dat de voorzitter, in dit geval Hein, 
een terug- en vooruitblik doet. 

Bij die terugblik hoort helaas ook het missen van José van Beers, 
waarvoor een moment stilte werd gehouden. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De terugblik bestond uit “korte” beschouwingen van de gereden ritten en 

een enorm compliment aan de organisatoren; zonder hen geen ritten en 

uiteindelijk geen basis voor onze stichting. 
 

En naast helaas een paar opzeggingen tegen het einde van 2025 hebben 
toch wederom nieuwe vrienden aan Classique en Route kunnen 

toevoegen: 
Gert-Jan en Nicole Kloppers 

Peter en Diana van Riemsdijk 
 

Dan de vooruitblik: 
Het rittenschema is bijna definitief, kijk op  

www.classique-en-route.nl/agenda voor de meest actuele stand. 
 

http://www.classique-en-route.nl/agenda


De organisatoren ontvangen circa 2 maanden voor de rit de 
geactualiseerde Richtlijnen voor het uitzetten van ritten inclusief een 

aangepaste vrijwaring voor introducés; laat dit svp voor aanvang van de 

rit ondertekenen. 
 

Onder luid applaus voor het design van James Granger en de sponsoren 
Ad van Beers, Wil Barten en Maarten Kappen werd het nieuwe routeschild 

(in racing green) door Ton Westerdijk gepresenteerd. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hierna kon iedereen op eigen gelegenheid al het moois aanschouwen 

verdeel over globaal 4 locaties. Grootmoederstijd, miniatuurauto’s (heul 
veul), een vrouwenauto, giga truck(s) en een verscheidenheid aan 

brandweerauto’s en – spullen. 
 

ONGELOOFLIJK 
 



 
Kijk maar eens naar de impressie, met dank aan Marion! 

 

 



 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

Het was gezellig warm 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Genoeg te eten en te drinken, wat dan “in stijl” geloosd kon worden         

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Gelukkig hadden we deze niet nodig om rond de klok van 17.00 uur naar 
huis te gaan nadat we de frietkar gedag gezegd hadden. 

 

 
 
En niemand naar de Mac. 

 

 
 
Iedereen heeft genoten, de bedankjes zijn inmiddels ook ontvangen. En 

met iedereen bedoelen we ook echt iedereen! 
 

 
 
 

Peter, en team enorm bedankt voor je gastvrijheid! 


